Sinterklaasrijmpjes




De spannende sinterklaastijd

Ik heb getekend, gekleurd, mijn schoen gezet,
nog een liedje gezongen en toen naar bed.

Ik heb gewacht op de slaap die niet wilde komen
en lag met mijn ogen open te dromen.

Ik ben opgestaan, naar het raam gegaan,
en ja, door de bomen scheen de maan.

Mama kwam kijken, ze dacht dat ik riep.
Ik hield mijn ogen dicht en deed of ik sliep.

Ik ben blij dat het weer zover is, echt waar,
maar het is wel de spannendste tijd van het jaar.




Wat Jantje vroeg aan Sinterklaas

Sinterklaas zat in een grote zaal.
Dag beste kinderen, dag allemaal!

Jan, kom eens bij me, kleine baas
en zeg me: wat vraag jij aan Sinterklaas.

Mama zei: toe maar, ga maar hoor.
En Jantje fluisterde iets in Sint z’n oor.

Wat heb je gevraagd vroeg mama aan Jan.
Het is iets wat ik beter niet zeggen kan.

En als je gaat raden, heb je ‘t zeker mis.
Wacht maar tot het pakjesavond is.



Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht

‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht’.
Gebeurt zoiets ook wel eens echt?

Ik zing het wel dacht kleine Hein,
maar het zou toch even schrikken zijn. F=

En we zitten helemaal niet recht.
Had het dan liever eerst gezegd.

‘Want er zijn geen stoute Rinderen bij’.
Dan heb je het vast niet over mij.

De held uithangen is niet mijn ding.
Ik moet uitkijken met wat ik zing.
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- B! Het was maar een droom

| Ik had een rare droom vannacht.
= Ik werd bij Sinterklaas gebracht.

Overal zag ik cadeautjes staan.
Hij wees er naar en keek me aan.

Je hebt 2 minuten om iets te kiezen,
maar je hebt geen tijd te verliezen.

De tijd ging toen meteen al in.
En o, wat had ik het naar mijn zin!

Te veel om te kiezen... de tijd liep door.
Nét toen ik ‘t wist, was de wekker me voor.




Heeft piet een wintermuts?

Oei, het heeft gevroren.
Piet, nu krijg je koude oren.

Heb je 'n wintermuts of hoort dat niet?
Er is nu toch niemand die het ziet.

Bij een pietenpak staat het wel wat raar,
maar als het koud is moet het maar.

Hier liggen nog mutsen in de kast
en er is er vast een bij die je past.

Je kon er een lenen als ik je zag.
Ik weet zeker dat het van mama mag.




Waar staat de schoen

Hier kom je niet binnen, zwartepiet,
want een schoorsteen hebben we niet.

En de deur krijg je ook niet zomaar open.
Je zult een stukje om moeten lopen.

Dan zie je aan de kant van de weg,
als heel goed kijkt een gat in de heqg.

Kruip erdoor en ga langs de muur,
tot aan het afdak van de schuur.

En als je er bent, goed opgelet!
Daar heb ik mijn schoen gezet.




Schoentje bij de schoorsteen

Mijn schoen staat bij de schoorsteen.
Piet, moet je daar écht doorheen?

Dan kun je me beter overslaan
want de open haard gaat vanavond aan.

De schoorsteen is dan veel te heet.
Het is maar dat je het weet!

Kom dan liever een andere keer,
dan zet ik mijn schoen wel weer.

En zit er morgen téch iets in mijn schoen,
dan vraag ik mij af hoe pieten dat doen.



Wat een verlanglijst!

Sint leest een verlanglijst en gromt:
weer een lijst waar geen einde aan komt!

Wat wil zo’n kind toch allemaal....
Z6veel willen hebben is niet normaal.

Een heel blad vol, kijk toch eens even,
en of we het zelf ook af willen geven.

O wacht, er zit nog een briefje bij.
Sinterklaas, deze lijst is niet voor mij.

IR vraag u om Rinderen te verwennen,
die u anders niet zouden kennen.



Het is nacht
Wie gaan nog zo laat door weer en wind?
Kijk eens goed, het zijn piet en Sint.

Zij doen hun werk ook in de nacht.
Dan worden er pakjes rondgebracht.

De kinderen liggen al lang in bed
en hebben soms ook hun schoen gezet.

Piet haalt de schoenen leeg en vlug
legt hij iets lekkers of een cadeautje terug.

Zo gaat voor hen de nacht voorbij
en maken ze weer veel kinderen blij.



Pakjesavond

We hebben er heel lang op gewacht
en nu heeft piet de pakjes gebracht.

Bij elkaar zijn het er tien.
Dat heb ik gauw genoeg gezien.

Er zijn grote en hele kleine bij.
Maar welke pakjes zijn voor mij?

En wat is eigenlijk het fijnste,
het grote pak of juist het kleinste?

Ik ben het wachten helemaal moe
en ben nu echt aan uitpakken toe.



Zingen maar

Ik zing zo hard ik kan

het ene na het andere lied.
Hou je niet van mijn gezang
of hoor je me soms niet?
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Je zou nu moeten strooien.
Piet, zo hoort het toch!
Zijn de pepernoten op?
Je komt toch zeker nog?

Ik wacht nu al zo lang.

Heb je ’t vandaag te druk?
Toch zing ik maar even door.
Misschien heb ik nog geluk.



Och was ik maar een zwartepiet,
dan hielp ik Sinterklaas.

Ik was zijn allerbeste hulp

en hij mijn trotse baas.

Och was ik maar een zwartepiet,
dan klom ik op het dak.

Ik zou het nu niet durven,

maar dan ging het met gemak.

Och was ik maar een zwartepiet,
ik strooide elke dag.

Ik verraste iedereen die zong

en niemand die me zag.

Och was ik maar een zwartepiet,
dan was ik na december klaar.
Eerst nog met de boot naar Spanje,
dan vakanie tot volgend jaar.




Ik wou dat ik de sint was,
dan reed ik op een paard.
De kinderen zouden zwaaien
en ik lachte in mijn baard.

Ik wou dat ik de sint was,
met een mijter en een staf.
Ik zou ieder kind belonen.
Niemand kreeg nog straf.

Ik wou dat ik de sint was,

dat iedereen voor me zong,
dat ik pakjes uit mocht delen,
maar ik ben nog veel te jong.

Ik wou dat ik de sint was

en Pedro mijn piet.

Ik speel het met mijn vriendjes,
maar Amerigo heb ik niet.




Sinterklaas heeft veel gezichten, Lan g Leve
maar altijd met een witte baard. S I nter kl aas |

Hij komt aan met een boot of auto
en soms ook op zijn eigen paard.

Overal in het land weet hij de weg
en dat zonder een routekaart.

Niemand weet hoe oud hij echt is.
Zijn leeftijd werd nooit geévenaard.

Hij kent ons ook nog als geen ander
en als je stout bent loopt het niet zo’n vaart.

Al eeuwen geeft hij cadeautjes weg.
Zou hij daar zelf voor hebben gespaard?

Sinterklaas heeft veel geheimen
die je maar beter niet verklaart.




