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Antoinette Berns




Ik weet niet wat ik vragen zal,
lets van lego of weer een bal.

Sint, u weet dat ik graag speel,
maar spellen heb ik al zo veel.

Geen verlanglijst van mij dit jaar,
Sinterklaas...verras me maar!




Lieve Sint en lieve piet,
alsjeblieft, vergeet me niet.

Ik heb pas een ander huis
en we zijn vanavond thuis.

Zijn jullie soms naar mij op zoek,
ik woon hier vlakbij om de hoek.




Wat een drukte, piet is moe.
Hij moet nog naar veel huizen toe.

Een pakje hier, een pakje daar.
En de zak is best wel zwaar.

Piet, je loopt niet voor je leven!
Heus, we wachten nog wel even.




Sinterklaas, waar blijf je toch?
Hoeveel nachtjes slapen nog?

Mijn verlanglijst is al af.
Wist ik maar wat je me gaf.

Ik zal mijn best goed blijven doen.
Leg maar vast iets in mijn schoen.




Wat was ik graag een kleine muis
in het grote pietenhuis.

Wat gebeurt er zoal daar?
Hoe zijn pieten onder elkaar?

Ik zag dingen die ik niet mag weten
en kon mijn buikje vol lekkers eten.




Er zat vandaag niets in mijn schoen.
Piet, hoe kun je dat nou doen!

Heb je mijn schoen soms niet gezien?
Of vind je dat ik het niet verdien?

Ik zet hem straks gewoon weer klaar
en dan afwachten maar....




Bij de snoep van Sinterklaas
hoort ook altijd speculaas.

En chocoladeletters en marsepein.
En taaipoppen, groot of klein.

Maar kruidnootjes, vers uit de oven,

zelf gebakken, daar gaat niets boven!



Sint schrijft en Sint leest.
Bij wie zijn ze al geweest?

Wie heeft nog niets gehad?
Welke pieten zijn op pad?

Maar ze komen heus wel klaar,
want zo gaat het ieder jaar.




Toen ik op de kalender keek
duurde het nog maar een week.

En al leek het toen nog kort,
net of de week steeds langer wordt.

Vandaag zit ik mij af te vragen:
zijn het echt maar zeven dagen?




Is het een droom of is het waar,
krijgt Lot echt een fiets dit jaar?

De fiets staat zomaar voor de deur
in haar favoriete kleur.

Ze gaat er gauw mee naar de straat
voordat straks de wekker gaat!




Ik heb hele goede oren.
Daar ben ik mee geboren.

En net als elke zwartepiet
hoor ik graag een lied.

Ook de Sint vindt zingen mooi.
Weet dat ik dan strooi!




Kijk eens wie daar gaat.
In het donker over straat.

Is dat soms zwartepiet?
Die stoor ik liever niet.

Hij heeft vast nog veel te doen.
Ik zet nog gauw mijn schoen!




Wie gaat trouw door weer en wind
met op zijn rug de goede Sint?

Welk paard gaat veilig over daken
zonder ook maar een val te maken?

Zo’n paard vind je niet maar zo.
Lang leve Amerigo!




Mijn huis heeft geen haard,
ook geen dak voor het paard.

En een schoorsteen evenmin.
Piet, hoe kom je er dan in?

DAT is het geheim van zwartepiet,
want overgeslagen ben ik nog niet.




Als piet geel was en niet zwart,
zongen we dan ook zo hard?

Als hij blauw was, of rood of groen,
zetten we dan nog onze schoen?

Cadeautjes krijgen bleef vast fijn,
maar zou het nog wel spannend zijn?




In de winkels, op de wegen,
overal kom je ‘Sinten’ tegen.

Ik wist dat hij veel helpers had,
maar zelf gaat hij toch ook op pad.

Soms lijkt hij groot en dan weer klein,
welke zou nou de echte zijn?




Wat als Sint niet meer bestond
en ik niets in mijn schoenen vond?

Wat als zwartepiet zou staken,
wie ging voor ons dan op de daken?

‘t Sinterklaasfeest missen willen we niet, 'i
dan speelden we zelf voor Sint en piet.




